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Introductie

Het is tegenwoordig mode om de juistheid en betrouwbaarheid van de Bijbel 
in twijfel te trekken en te bespotten. Zelfs bepaalde "christelijke" kerken en  
predikanten, geïntimideerd door evolutietheorieën, voelen zich genoodzaakt 
verontschuldigingen te zoeken voor God. Dit maakt dat veel mensen denken 
dat de Bijbel een onwetenschappelijk boek is en ook dat Christenen worstelen 
om, ondanks de veronderstelde wetenschappelijke tekorten van de Bijbel, hun 
geloof te behouden.

Dit boek wil, buiten alle denominaties om, nieuw bewijs leveren dat de Bijbel 
precies is wat Hij beweert te zijn, namelijk het eeuwig blijvend Woord van God 
de Schepper. Na het lezen ervan zult u in plaats van "in God te geloven óndanks 
de wetenschap en geschiedenis", nu "God de Schepper kunnen geloven, juist 
vanwége wetenschap en historie". 

Dit boek gaat over "de verloren tien stammen van Israël", een onderwerp dat 
op grote schaal genegeerd is door het moderne Christendom. Terwijl de Joden 
(afstammelingen van het oude Hebreeuwse koninkrijk van Juda) welbekend 
zijn in de geschiedenis en moderne samenleving, nemen de meeste mensen 
aan dat de niet-Joodse (en veel talrijker) tien stammen van Israël "verloren" 
zijn en niet kunnen worden getraceerd in de geschiedenis of vandaag de dag 
kunnen worden aangewezen. Maar de tien stammen van Israël zijn na hun ver-
wijdering uit het "Beloofde Land" en hun ballingschap in Azië, nooit "verloren" 
geweest. In de Bijbel wordt verteld hoe God door de profeet Jeremia een bericht 
stuurde aan de tien stammen: een eeuw nadat Samaria viel. Hosea schrijft in 
één van zijn profetieën dat God de tien stammen van Israël zou zegenen met 
een ongekende bevolkingsgroei: ná hun uitzetting uit Palestina. En een heel 
hoofdstuk van het boek Genesis is gewijd aan profetieën over de kenmerken 
van elk van de tien stammen van Israël tijdens "de laatste dagen". (Een tijd 
die door vele christelijke denominaties wordt beschouwd als de aanduiding 
van onze moderne tijd.) Veel andere profetieën over "de laatste dagen" maken 
duidelijk dat de nakomelingen van de tien stammen van Israël een belangrijke 
rol in de geopolitieke gebeurtenissen van deze "laatste dagen" zullen spelen.

Daar de Bijbel nergens leert (of zelfs impliceert) dat de tien stammen van 
Israël zouden "uitsterven" of "verloren" raken, rijst de vraag: "Waar waren 
zij in de loop van de geschiedenis en waar zijn zij vandaag?" Josephus, een 
belangrijk Joods historicus uit de eerste eeuw na Christus, doet verslag 
van de immense populatie van de tien stammen van Israël in hun nieuwe 
thuisland: Azië, en noemt zelfs één van hun landsgrenzen. Acht eeuwen na 
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hun verwijdering uit Palestina beschouwde deze Joodse historicus de tien 
stammen dus niet als "verloren". De tien stammen kunnen in de eerste eeuw 
na Christus gemakkelijk worden geïdentificeerd en hun daaropvolgende mi-
graties kunnen in de verslagen van de seculiere geschiedenis worden gevolgd 
tot in de moderne tijd. 

Dit boek zal de fascinerende (en veelal onbekende) geschiedenis van de tien 
stammen van Israël behandelen, vanaf het koningschap van koning David tot 
de huidige tijd en zal elk van deze tien stammen identificeren in de huidige 
wereld. De migraties, koninkrijken, overwinningen en nederlagen van de tien 
stammen van Israël zijn door de geschiedenis heen na te gaan, zowel in de 
seculiere historie als in de bijbelse profetieën over de toekomst van de tien 
stammen van Israël na hun ballingschap. 

In dit boek zal ook worden ingegaan op enkele aspecten van de Joodse geschie-
denis, in samenhang met het verhaal over hun "vergeten" broederstammen. 
Dit boek zal echter voornamelijk ingaan op de geschiedenis van de nakome-
lingen van de tien stammen van Israël. 

Een deel van de in dit boek behandelde stof is afkomstig uit onlangs ontdekte 
informatie, maar het zal de lezer verrassen dat andere gedeelten van deze 
materie reeds in de vorige eeuw, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, 
bekend waren. Er was nota bene in het jaar 1857 al een zitting van het complete 
Amerikaanse Congres, waarbij een aantal van deze gegevens werd doorgege-
ven! De lezer zal ook merken dat Noord-Amerika tijdens verschillende perio-
den in de wereldgeschiedenis een prominente rol speelde in de exploraties 
en kolonisaties door de tien stammen van Israël! Naast het verifiëren van 
de bijbelse verslagen die over de wereldgeschiedenis vertellen, zal dit boek 
bovendien afrekenen met de "politiek correcte" gedachte, dat de beschavingen 
van de Oude Wereld geen koloniën hadden in de Nieuwe Wereld, vóór de tijd 
van Columbus. Dit boek biedt een gloednieuwe, bijbelse visie op de wereld-
geschiedenis, waarbij het natiën, koninkrijken en gebeurtenissen behandelt 
die (hoewel welbekend onder de Grieken en Romeinen) worden genegeerd 
door het huidige onderwijssysteem. 

De Bijbel is glashelder over het feit dat de tien stammen van Israël zouden over-
leven, worden vermenigvuldigd en traceerbare natiën zouden zijn in "de laatste 
dagen". Dat betekent dat Christenen die beweren dat de tien stammen van 
Israël "uitgestorven" of "niet te lokaliseren zijn in de moderne wereld", God 
ongewild tot leugenaar maken. God beloofde in de Bijbel dat Hij de tien stam-
men, ná hun verbanning uit Palestina, sterk zou vermenigvuldigen en dat zij 
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een belangrijke rol zouden spelen in latere dagen. Als bewezen kan worden 
dat deze dingen niet zijn gebeurd, kan daarmee worden aangetoond dat de 
Bijbel bedrog is. Zo belangrijk is deze kwestie! Degenen die het tegenwoordige 
bestaan (en de traceerbaarheid) van de tien stammen van Israël ontkennen, 
vallen feitelijk het fundament van het christelijke geloof aan, namelijk de 
geloofwaardigheid en onfeilbaarheid van de Bijbel!

Zoals de lezer echter zal ontdekken, wordt de geloofwaardigheid en onfeilbaar-
heid van de Bijbel bewezen doordat Gods profetieën aangaande de tien stam-
men van Israël, door de eeuwen heen zijn uitgekomen. Het feit dat God bijbelse 
profetieën waarmaakt in onze huidige wereld, demonstreert verder dat God 
nog steeds de controle heeft over de wereldgebeurtenissen, ook in onze tijd. 

Dit boek zal tevens het leven van Jezus Christus onderzoeken in het licht van 
nieuwe inzichten in de politieke toestand in de wereld tijdens Zijn leven. Zoals 
de lezer zal ontdekken was Jezus Christus (omdat Hij van het koninklijk zaad 
van David was) de feitelijke potentiële erfgenaam van de troon van een groot 
koninkrijk in Azië, dat voornamelijk bestond uit nakomelingen van de tien 
stammen van Israël. De Wijzen (die hulde brachten aan Jezus en wisten dat 
Hij als "Koning" was geboren) waren leden van de adel van dat rijk en waren 
zich terdege bewust van het koninklijk bloed van Jezus Christus. Dit antieke 
Israëlitische rijk en het Romeinse Rijk waren elkaars doodsvijanden en Jezus 
werd geboren in een periode van verminderde spanning tussen deze rivalen. 
De Romeinen en Grieken bewaarden veel informatie over dit grote Aziatische 
imperium, maar vreemd genoeg is de geschiedenis hierover geschrapt uit de 
moderne geschiedenisboeken. Dit boek biedt ook intrigerende antwoorden op 
het vraagstuk van de mysterieuze, achttien jaar durende leemte in het bijbelse 
verslag van Jezus' leven. Waar ging Hij heen en wat heeft Hij gedaan tussen 
Zijn twaalfde en dertigste levensjaar? De antwoorden zullen u verrassen! 

Het boek is geschreven op een manier die bedoeld is om voor een groot publiek 
zowel informatief, als interessant te zijn. Wetenschappers echter zullen dit 
materiaal ook willen toetsen en zij zijn gewend dat technisch historisch mate-
riaal wordt gepresenteerd in een vorm die het publiek wellicht esoterisch en 
moeilijk te lezen zou vinden. In een poging om beide doelgroepen tevreden te 
stellen, presenteert, bespreekt en documenteert dit boek het historische mate-
riaal in "lekentaal" om het grote publiek tegemoet te komen. Bijbelse citaten 
staan in de lopende tekst van het boek, terwijl seculiere historische bronnen 
aan het eind van elk hoofdstuk uitgebreid worden vermeld. Aangezien de 
conclusies van dit boek tamelijk revolutionair zijn, worden ze zorgvuldig onder-
bouwd met meerdere bewijsbronnen. Mocht door toekomstig wetenschap-
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pelijk onderzoek de context of de datering van een bepaald gedeelte van het 
aangehaalde bewijs moeten worden aangepast, dan nog zullen de conclusies 
in het boek, doordat een klein onderdeel van de bewijsvoering zich wijzigt, niet 
wankelen.

De lezer zal het meeste baat hebben bij dit boek als hij de hoofdstukken op 
volgorde leest. Dit wordt aangeraden omdat informatie en standpunten die 
nodig zijn om latere hoofdstukken te begrijpen in eerdere hoofdstukken wor-
den behandeld. Dit boek begint in de tijd dat de zegeningen van God over 
de gezamenlijke stammen van Israël hun climax in de antieke wereld had-
den bereikt, namelijk de tijd van de heerschappij van koning David en koning 
Salomo. Dit boek toont aan dat de macht en omvang van het oude Verenigde 
Koninkrijk van Israël veel groter waren dan meestal wordt aangenomen. U zult 
zich wellicht verbazen over de hoeveelheid informatie over de tien stammen 
van Israël, die over alle perioden van hun geschiedenis voorhanden is. U zult 
zich misschien ook afvragen waarom deze informatie geschrapt is uit moderne 
geschiedenisboeken (hoewel eenvoudig te achterhalen). 

Na het lezen van dit boek zal uw mening over de Bijbel, de wereldgeschiedenis 
en de toekomst, nooit meer hetzelfde zijn.


